Weinig nemen en veel geven
Altijd hartelijk en warm

Als de mensheid zo zou zijn als jij
Was de wereld niet zo arm

Met pijn in ons hart nemen wij afscheid van

DE HEER

Frans Buyse

Geboren te Izegem op 27 maart 1934
en overleden te Oostende op 3 november 2024.

De uitvaartdienst rond de urne van Frans,
waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd,
heeft plaats in Aula ‘De Vlinder’, Toevluchtweg 9C
te Nieuwpoort op zaterdag 9 november 2024 om 11 uur.

Hierna zal de urne van Frans bijgezet worden in
het urnenveld op de begraafplaats van Middelkerke.

U kan Frans een laatste groet brengen
t.e.m. donderdag 7 november
in het Funerarium Roose, Kerkstraat 38 te Middelkerke
elke werkdag van 15u tot 18u.



Dit melden u:
Brecht Buyse
Wout en Annelies Buyse — Verkest
zijn kinderen
Lieve Demeyer de moeder van zijn kinderen

Marcel en Maria Van Roey — Minnen zijn goede vrienden

Delen mee in het verdriet:
zijn broer, schoonzussen, neven en nichten

De familie Buyse

Een warm woordje van dank aan

zijn huisarts Dr. Allaert

zijn thuisverpleging van het Wit-Gele Kruis

Familiehulp

de dokters en het personeel van AZ Oostende campus Damiaan

Rouwadres:

Familie Buyse

Pastoor Juliaan Claerhoutstraat 12

8740 Pittem

Online condoleren: www.uitvaartroose.be



