Vandaag is de dag.

Hij komt maar één keer,

morgen dan is het vandaag al niet meer.

Niet zeuren, geniet van het leven.

Het mag.

Maar doe het vandaag want vandaag is de dag.

Met pijn in ons hart nemen we afscheid van
Dirk Baert

Geboren te Boom op 14 december 1965,
en overleden te Oostende op 2 november 2024.

De uitvaart van Dirk zal doorgaan in intieme kring.

Er is geen laatste groet mogelijk,
bewaar de herinneringen aan Dirk in jullie hart.



Dit melden u:

Georges BAERT (1) en Iréne SUY
zijn ouders

Nemen deel in het verdriet:
De families BAERT — FONTAINE - DE BOCK - SUY
De vrienden en vriendinnen van Dirk

Met dank aan:
De dokters, specialisten en palliatieve eenheid
van AZ Damiaan Oostende

Rouwadres:

Familie Baert p/a Uitvaartverzorging Roose
Kerkstraat 38

8430 Middelkerke



